Gisteren 4 mei in het theater voor een indrukwekkende voorstelling over
verzetsheldin Truus Wijsmuller die meer dan 10.000 Joodse kinderen gered heeft
Ik vrees dat ik niet zo moedig was geweest...

Vandaag 5 mei vier ik in stilte en in de natuur

80 jaar vrijheid

Hoe vrij zijn we en voelen we ons?

Er bestaat niet alleen fysieke oorlog

Ook psychologische beinvloedende oorlogsvoering

Ik moest denken aan de inaugurale rede van Nelson Mandela in 1994

en liet hem nog eens goed op me inwerken:

‘De diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn

Onze diepste angst is juist dat we oneindig krachtig zijn

Niet de duisternis, maar het licht in ons, is wat ons het meest bang maakt

We vragen onszelf af: ‘Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend en begaafd te achten?’
Maar waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God

Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden

Opdat andere mensen om je heen zich niet onzeker zouden voelen

We zijn bestemd om te stralen, zoals kleine kinderen dat doen

We zijn geboren om de glorie Gods in ons tot uitdrukking te brengen

Het is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig

Als we ons eigen licht laten schijnen, geeft dat de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden’

En nu toch ook nog even de drukte in, samen vieren waar we nu zijn




