
Tijd voor een overdenking, ook voor mij… 

Wat is er een dualiteit in de wereld  

Ieder denkt het juiste te weten 

maar we weten maar zo weinig van het gehele verhaal 

of hebben misschien wel het onjuiste voor waar aangenomen 

Mijns inziens moeten we er altijd voor openstaan 

dat alles misschien anders is dan je ooit geleerd/aangenomen hebt 

en je het ook anders kunt gaan zien 

En als we daarvoor openstaan, is er verbinding in plaats van strijd 

 

Sta jij er wel eens bij stil dat zowel jij als de ander gelijk kan hebben? 

En het dus niet oke is om de ander te veroordelen 

En het ook geen zin heeft de ander te overtuigen 

Het is maar vanaf welke kant je kijkt en welke informatie je volgt: 

datgene wat je klakkeloos voorgeschoteld wordt 

of ga je verder op zoek naar informatie die voor jou klopt 

Dit plaatje laat het mooi zien, dat beide gelijk hebben 

en van de zijkanten zie je nog wat anders… 

 

 

 


