
4 mei Dodenherdenking 

 

Een paar weken geleden naar het (1e) onderduikershol nabij Valthe 

En dit keer ook de 2e bezocht waar ze nog langer ondergedoken waren 

Kun je je er iets bij voorstellen? 

Met 16 personen waaronder een kind van 7 ca. 3 jaar onder de grond leven 

Ook in de winter 

Altijd stil zijn 

Volledig afhankelijk van anderen 

Bij geluid nooit weten of het wel of niet vertrouwd is 

Wellicht komt het door de huidige tijd 

Dat ik er vaker bij stil sta… 

 

Vanavond een mooie toespraak van Dieuwertje Blok 

Niet 1x per jaar herdenken maar eigenlijk elke dag 

Wat doen we nu in het dagelijks leven 

Zien we de medemens als geheel en uniek  

Of oordelen we over een gedeelte 

B.v. religie, huidskleur, seksuele geaardheid of keuzes die iemand maakt 

In hoeverre laat je je beïnvloeden 

Of voel je zelf wat wel/niet klopt 

 

Dieuwertje en vele anderen bestaan dankzij de dappere inzet van velen 

Omdat ze voelden dat ze dat moesten doen 

Anders met hun geweten in de knoei kwamen 

Zichzelf niet goed meer in de spiegel konden aankijken 

Wat had jij gedaan? 

Actief in het verzet gegaan 

Of passief een helpende hand bieden met gevaar voor eigen leven 

Of toch maar wegkijken 

Of meedoen in ruil voor bescherming van jezelf 

Wat zegt je innerlijke kompas? 

En wat doe je nu… 

 

 


